Robertus Duffhues

Op de zijkant van een vloerbalk in de molen komt de tekst “Robertus. Duffhues. Dinther” voor. Er loopt nu een wand
van een silo dwars door de tekst heen.

Er zijn drie personen bekend met de naam Robertus Duffhues:

1 Robertus Antonius Duffhues, 4 september 1817 — 24 januari 1861. Hij was grutter in Megen.

2 Robertus Petrus Duffhues, 9 september 1867 — 13 augustus 1950. Hij was molenaar in Dinther.
3 Robertus Arnoldus Duffhues, 11 januari 1885. Hij was bakker in Boxmeer.

Het gaat hier waarschijnlijk om Robertus Petrus Duffhues de molenaar uit Dinther.

In het bevolkingsregister van de gemeente Wamel van 1880-1890 en 1890-1900 staat in de Zandstraat, bij het gezin
van Willem van Dieten, een dienstknecht Petrus Stephanus Duffhues ingeschreven. Hij is een broer van Robertus.
Volgens het bevolkingsregister van Dinther is hij op 27 december (zonder jaar) naar Leeuwen vertrokken. Op 7 mei
1890 werd hij weer in Dinther ingeschreven en kwam hij vanuit de gemeente Wamel. Bij zijn broer Robertus staan
geen vermeldingen dat hij naar Leeuwen is vertrokken. Hoe zijn naam dan in Leeuwen op een balk van de molen
komt is een raadsel.
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Gedenk in Uw gebed de zlel van:

Robertus Petrus Duffhués

weduwnaar van

Johanna van Lamoen

Hij werd geboren te Veghel 9 Februari 1867
en overleed, na voorzien te zijn van de laatste
H.H. Sacramenten, te Wijbosch
13 Augustus 1850.

In stille eenvoud deed bij het goede en was
bemind bij God en bij allen, die hem kenden,

Het gebed had hij lief en zo lang zijn ge-
zondheid het toeliet woonde hij iedere morgen
het H. Misoffer bij. Toen kwam de ziekte, die
hij met voorbeeldig geduld heeft gedragen,
gesteund en geholpen door de liefdevolle
zorgen van hen, bij wie hij zijn laatste levens-
jaren mocht doorbrengen.

God heeft hem niet onvoorbereid gevonden:
en met volkomen overgave heeft hij zijn ziel
aan zijn Schepper teruggegeven.

Dierbaren en vrienden: alles, wat ge voor
mij gedaan hebt, zal ik U vanuit de hemel ver-
gelden

Blijft bidden voor mijn zielerust en vergeet
mij niet in uw dagelijkse H. Mis.

Mijn [ezus. barmhartigheid.

Hij ruste in vrede,

J. van Schijndel. Wijbosch.




